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Vanuit de Zweedse
boshut de Veluwse

natuur verkennen.
Maar gids Emmy
kan niet beloven
dat je wild tegen-
komt.

Emmy
vertelt

alles over
herten en
Zwijnen

door Arnold Zweers
ijk, dit is nou iets
wat je van een ‘ge-
wone’ natuurgids
waarschijnlijk
niet te horen
krijgt. Namelijk dat als een ree-
geit tijdens de bronst in
juli/augustus wordt bevrucht
door een reebok, het vrouwtje
een ‘wachttijd’ van vier of vijf
maanden in acht neemt alvo-
rens het bevruchte eitje zich
in de baarmoeder ontwikkelt.
Dat gebeurt pas rond de jaar-
wisseling. En aangezien de ree-
geit zo'n vijf maanden draag-
tijd kent, worden de kleintjes
(vaak gaat het om twee- of
drielingen) ergens in de zachte
meimaand geboren. In plaats
van in de koude, natte maand
januari. Want dan zouden de
kalfjes grote kans lopen direct
of kort na de geboorte te over-
lijden.
De wachttijd wordt kiemrust
genoemd. Het kiemen van het
eitje wordt maanden uitge-
steld. ,Heel wonderbaarlijk
hoe de natuur dat regelt. Bij de
dassen en sommige andere
diersoorten gebeurt dat ook.”
Emmy van Willigen is niet
een doossnee natuurgids - die
uiteraard ook heel veel van on-
ze Veluwe en andere natuurge-
bieden afweet - de geboren
Brabantse en huidige Tukkerse
heeft zich helemaal gespeciali-
seerd in grofwild. Herten, zwij-
nen, reeén, damherten.
Ik vertel op mijn groepswan-
delingen door de Veluwse na-
tuur een algemeen verhaal, en
als ik merk dat mensen er
meer kaas van gegeten heb-
ben, ga ik een stapje verder.
Dan ga ik verdiepen en vertel
ik de heel specifieke dingen
over de natuur.”
In haar Zweedse boshut op het
Caitwickerzand bij Nieuw Mil-
ligen zit Emmy echt op haar
praatstoel. Ze wijst op haar her-

tengeweien aan de houten
wanden. Opgezette koppen.
Laat poten van herten, reeén
en wilde zwijnen zien.

Ze verhaalt van de edelherten
tijdens de bronsttijd. Het man-
netje - vertelt ze altijd tegen
de groep - noemt ze Napoleon,
het vrouwtje Josephine. Tij-
dens de bronst loopt Napoleon
wel vier dagen lang om Josep-
hine heen te dralen. Waarbij
zij ettelijke keren door hem
wordt ‘beslagen.’

Er is overigens ook nog een
herkansing voor Napoleon en
Josephine voor het geval er -
om welke reden dan ook - tij-
dens de zomerse bronsttijd
geen bevruchting heeft plaats
gevonden. Die tweede kans
komt dan in november. De ree-
geit die dan ‘beslagen’ wordt,
grijpt niet naar het kiem-
rust-middel. Dat is niet nodig.
De Kleintjes zien immers na
Vijf maanden draagtijd niet

| Emmy van Willigen in haar

hartje winter maar in de zach-
te lente het levenslicht.

Emmy van Willigen is al vijf-
tien jaar natuurgids - aanvan-
kelijk bij het IVN Apeldoorn,
later bij nationaal park De Ho-
ge Veluwe - , en heeft zich
door zelfstudie en het volgen
van de ene na de andere cur-
sus doorontwikkeld tot specia-
list en zelfstandig gevestigd
gids op het gebied van het grof-
wild. Sinds kort heeft zij haar
‘natuurwandelingen plus.” Met
een hapje en een drankje. Met
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Zweedse boshut bij Nieuw Milligen. Geweien, opgezette hertenkoppen. Zwijnenpootjes. foto Kevin Hagens

de mogelijkheid van een be-
zoek aan haar Zweedse bos-
hut, hartje Veluwe.

Geboren aan de bosrand bij
Eindhoven leerde Emmy als
jong meisje al vroeg kennisma-
ken met de natuur.

,,Mijn ouders hadden het druk
met hun bedrijf: drie sportza-
ken, in Eindhoven, Valkens-
waard en Hilversum. Als mijn
vader van zijn werk afkwam
wilde hij het hoofd leegmaken
en wandelen in de vrije na-
tuur. ‘Ga je mee Ems?,’ zei hij

Eigen foto

dan.” Dat liet de kleine Emmy
- nakomelinge in een gezin
met verder vier jongens - zich
geen twee keer zeggen. ,lk
vond het heerlijk met mijn va-
der een rondje om het Diep-
meerven te lopen. “Zie je die
wulpen?, vroeg mijn vader
dan. We zagen reeén afsprin-
gen. Roofvogels. Zwaluwen op
hun trek. Hoorden een bosuil
zachtjes piepen. Mijn vader
wist alles van de natuur, las er
ook veel over.”

Emmy’s opa had een zadelma-
kerij middenin Eindhoven. Hij
haalde de viervoeters van de
boeren en andere paardeneige-
naren door ze staande op hun
ruggen naar zijn bedrijf te voe-
ren. De hele stad door. Met
veel bekijks. Haast acrobatiek.
De liefde voor paarden ging
van opa op kleindochter. Zij
heeft drie Arabieren en twee
‘gewone’ paarden.

Eigenlijk had Emmy kleuterjuf
willen worden. Maar op haar
zestiende kwam ze, omdat één
van haar broers overleed, bij va-
der in de zaak. Vijf jaar later
trouwde ze, met haar Leen; ze
verhuisden naar Gouda, waar
hij een aannemingsbedrijf
had, En ook een boerenbedoe-

ning met tien koeien, dertig

schapen, vijf paarden, kippen.
»Maar ik miste in dat viakke
polderland het paardrijden in
de bossen.”

Ze kwamen in Lieren terecht,
onder de rook van Apeldoorn,
aan de rand van de Veluwse
bossen. , Ik maakte hier lange

tochten. Soms reed ik op mijn
paard dwars door de Loener-
mark en Imbosch naar de Caro-
lina Hoeve op de Posbank, at
daar een pannenkoekje en
reed weer terug. Was ik de he-
le dag onderweg. Heerlijk.”
Toen haar man met pensicen
ging, acht jaar geleden, verkas-
ten ze opnieuw; Nu naar een
grote boerderij in Twente, Ook
heel mooi, zegt ze, maar de Ve-
luwe bleef trekken. Vandaar
haar gidswerk in ‘s lands groot-
ste natuurgebied - naast dat in
Twente en op de Sallandse
Heuvelrug - én de bouw van
de Zweedse boshut.

Die is tegenwoordig een uit-
valsbasis voor menige natuur-
wandeling met haar gasten.
»Het is hier zo prachtig. De ree-
én lopen rond het huis.”
Emmy van Willigen belooft de
mensen die ze door de bossen
en heidevelden leidt nooit dat
zij daadwerkelijk wild zullen
zien. Het is een sprookje dat
herten en zwijnen zich alleen
‘s ochtends vroeg en ‘s avonds
vertonen.

»In principe kun je ze de hele
dag treffen. Maar je weet het
niet. Je hebt gidsen die adverte-
ren met ‘Geen wild zien, geld
terug’ Tk absoluut niet. Hoe-
veel herten en zwijnen we op
de Veluwe ook hebben, je
moet geluk hebben; het is en
blijft toeval als je ze ziet. En -
zoals sommigen - voedsel
strooien in het bos om de die-
ren te lokken? Nee, daar doe ik
niet aan mee.”

- eéen quiz met Vragen

Boshut begin- en eindpunt
van natuurwandeling

Emmy van Willigen
begint met groepen
haar tochten door de
Veluwse natuur op ver-
schillende plekken bij
hotels en restaurants.
Maar  tegenwoordig
ook bij Emmy’s Bos-
hut in de buurt van
Nieuw Milligen. Ze
ontvangt de groep (4
tot 10 personen) daar
met koffie en zelfge-
maakt gebak. Vertelt
haar gasten aan de ei-
kenhouten tafel een
en ander over de na-
fuur.

En na een wandeling
door bos en hei van
€€n 3 twee uur ~ waar-
bij Emmy tal van we-
tenswaardigheden te
berde brengt - wordt
er geluncht in de
Zweedse boshut. Ook
kan een zelfgemaakte
Stamppot worden ge-
nuttigd. Slotstuk is

over de natuur.

Meelj info op emmysna-
tuuriw'ahdeﬁngeunl of
mai

evwilligen@gmail.com

-
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jes. Eigen foto



